
Elk jaar gaan de leerlingen van het tweede
leerjaar drie dagen naar de zee voor een

onvergetelijk avontuur. Ze zoeken
schelpjes, bouwen zandkastelen, maken

strandwandelingen en leren over de zee. 's
Avonds genieten ze van spelletjes, samen

eten en verhalen vertellen. De zeeklas
biedt een mix van leren, ontdekken en

veel plezier!

Elk jaar gaan onze zesdejaars een week naar de bergen
voor sneeuwklassen. Van de eerste skibochten tot
afdalingen, iedereen heeft plezier op de hellingen.

Naast skiën zijn er sneeuwwandelingen,
avondactiviteiten en gezelligheid. We leren skiën,

samenwerken, doorzetten en genieten van de natuur.
Een week vol sport, plezier en vriendschap—onze

sneeuwklassen blijven een levenslange herinnering!
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En wat een avontuur met nog meer uitstapjes:
technopolis, boerderij, papayou,

blotevoetenpad, KMSKA, Kattevennen,
struisvogelnest, bokrijk, Tongeren, Sart, skiën in
Aspen, sportactiviteiten met MOEV, Sus en Wis,
treinmuseum, dierentuin... de lijst is eindeloos!
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